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De boot in, op walvissen zoektocht
Om walvissen te vinden, moeten we de boot in. Dat stond zo in de boeken 
die we van de bieb kregen. Maar zonder boot in de klas, lukt dat niet. 
Dan maar zelf een paar bootjes knutselen!  En varen dat die kunnen! Met 
onze verrekijker zoeken we overal in de klas naar de walvissen, 
dolfijnen, orka’s, vinvissen, … (Er hangen overal prenten rond in de 
klas, zoeken maar!) In de beweeghoek kunnen we duiken naar beneden en 
zwemmen in de zee. En dat is nodig, want oeioei, de boot van Bert was 
wel gezonken zeker!  Gelukkig werd hij op tijd gered.

Help
!!



Walvissen in de hoeken en schelpen in het zand
Onze klas werd omgetoverd in een onderwaterwereld. 
De ontdekbak met schelpen en glitterende stenen was 
de plek bij uitstek om eventjes tot rust te komen. 
In de kring gingen we op zoek in de boeken en konden 
we op ontdekking in de filmpjes op groot scherm. De 
kleine diertjes zorgden dan weer voor veel 
fantasiespel, en hielpen bij het onthouden van de 
namen van de verschillende walvissen. En wat 
verderop zaten er wel twee zeepaardjes een heuse 
cross te houden zeker! 



De groooooote walvis

Een grote walvis maken, dat 
stond ook bij de plannetjes. Hoe 
groot dan? Zoooo groot (lees: 
kleuterarmwijdte)!  Dat was wel 
een hele klus om met de miertjes 
te doen, dus vroegen we de hulp 
van de andere nesten. Tijdens 
een werkwinkel konden ze kiezen, 
en gingen we aan de slag met 
papier-maché, een grote doos, en 
héél veel papier en lijm. Een 
prachtige walvis groeide van 
onder al die handjes uit. De 
volgende dag nog wat schilderen, 
met alles wat we aan ons lijf 
hebben, en tadaaa! Onze eigen 
walvis is geboren!



Nieuwe vriendjes:  Klei hoort erbij! 
vesper   en    frey

1 februari is een instapdag voor 
2 spiksplinternieuwe Miertjes. 

Welkom Vesper en Frey!

Het Mierennest 
zonder klei, 
dat kan niet. 
Van plasticine 
tot 
zelfmaakklei, 
en nu dus échte 
boetseerklei.  
En wat een 
vissen werden 
er gekleid! 



Vissen eten, maar dan niet echt…
We willen, net als 
walvissen doen, graag 
vissen eten. Hmm, 
maar op de markt 
stond het viskraam er 
net niet. Dus hoe 
lossen we dat nu op. 
Met iets anders om te 
bakken? Ja! 
Pannenkoeken!  In 
vissenvorm 
natuurlijk. Mmmmmm!



Weetjes!
Geen project zonder weetjes-kringen. Bij de miertjes 
schrijven we vraagjes op, die we in de kring samen 
oplossen, en optekenen, zodat we ze niet vergeten. Kijk 
maar even mee!


